
 
 

Op paastocht met kwb Lichtaart 
 

 
Een avontuurlijke wandeling van ongeveer 4,5 km in de bossen van Lichtaart. 
De tocht is buggyvriendelijk en start aan de parking bij camping Floreal Kempen in de Coolsweg. 
Volg de eitjes. Onderweg kom je 7 paasborden tegen. Scan de QR-code(s) en beluister het ludiek 
verhaal van ‘De paashaas is verdwenen’, ingesproken door Saartje Vandendriessche! 

 
De paashaas heeft op de wandelroute ook 24 paas-
eieren met een letter verstopt. Met deze letters kan 
je vier woorden van 6 letters invullen in het rooster. 
Vier letters krijg je alvast knap cadeau.  

1   K    
2   N    
3   A    
4   P    

 

 
Vul de vier woorden in op de wedstrijdpagina op onze website (QR). 
Op 27 april zal een onschuldige hand twee winnaars trekken uit de juiste 
antwoorden. Zij krijgen elk een chocoladen paashaas thuisbezorgd! 

 
Bezorg je kwb Lichtaart een leuke foto van jouw paastocht?  Je kan deze doorsturen naar 
info@kwblichtaart.be. De foto’s zullen op de website gepubliceerd worden. 

 
Heb je vragen of wil je iets melden?  
Neem contact op met Pol (0478/50 22 20) of Dirk (0465/03 98 09). 
Kwb Lichtaart is niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. Hou het veilig en plezant! 

www.kwblichtaart.be 
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